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Reisverslag najaar 2014 

 

De najaarsreis 2014 naar Kalimantan was een gezegende reis met een vol programma. Herlina Huis-
man reisde in oktober af met Lilian Moti als haar gezelschap. Eind oktober waren ook Dewi en Mar-
tin Visser op Kalimantan en medio november heeft Herlina de voorzitter van Stichting Kimon, Cees 
Moerman, kennis laten maken met Jakarta en Kalimantan. 
 
Hoogtepunten van de reis waren de officiële opening van kleuterschool Kota Palem Indonesia 2 en 
de kerstvieringen. De bestaande contacten zijn bezocht en bijgepraat. In de dorpjes zijn mensen 
opgezocht. Er is naar hen geluisterd en met hen gesproken en gebeden. Lilian heeft in een paar 
plaatsen voedselpakketten uitgedeeld. Er is uitgebreid overleg geweest met het bestuur in Jakarta. 
Er zijn nieuwe contacten gelegd. Sommige daarvan hebben we zelf gezocht. Maar heel bijzonder is 
het dat veel contacten als vanzelf ontstaan.   

Per auto op reis dwars door Midden Kalimantan 
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Aanloop naar en in Jakarta 
Donderdag 16 oktober vertrokken Lilian en Herli-
na vanaf Schiphol naar Jakarta. De reis verliep 
zonder problemen. De koffers waren niet te 
zwaar gelukkig. Alles kon mee. De volgende dag 
waren ze rond half zes ’s avonds plaatselijke tijd 
in Jakarta. Ze hebben de taxi naar Paula geno-
men. Daar hebben ze een paar nachten kunnen 
verblijven.  
Zaterdag 18 oktober moesten ze meteen aan het 
werk. Met het bestuur van de Indonesische zus-
terorganisatie is er een vergadering gehouden, 
waar ze van alles en nog wat hebben besproken. 
Ook Dewi en Martin waren daar bij. Die waren al 
eerder in Indonesië aangekomen. 
 
Zondags heeft Herlina met Joseph, de broer van 
Paula, gesproken over de tekening  van het ge-
meenschapshuis. Joseph heeft ondertussen een 
eerste ontwerpschets gemaakt. 
Maandag 20 oktober al om zeven uur in de och-
tend, kwam de taxi voorrijden om ze op te halen 
en naar het vliegveld te brengen. Lilian, Dewi, 
Martin, Amos en Herlina  vlogen deze keer naar 
Banjarmasin. Anis heeft ze daar opgehaald. Ze 
zijn bijna gelijk doorgereden naar Pulang Pisau, 
de thuisbasis van de stichting in centraal Kali-
mantan.  

Vergaderen in Jakarta bij Carla in huis 

Wachten op de vlucht van Jakarta naar Banjarmasin 

Ontwerpschets van het gemeenschapshuis 
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Naar Kalimantan 
Het was een fijn weerzien met de mensen op 
Kalimantan, met Maman bij wie ze logeren, met 
Yuli en met al die andere mensen…... 
 
De eerste dagen heeft het reisgezelschap be-
steed aan het inspecteren van de palmplantage, 
het inkopen van spullen voor de voedselpak-
ketten, het inpakken daarvan en het klaarleggen 
van kleding om uit te delen.  
Ze hebben ook beide scholen bezocht en onder 
andere kennisgemaakt met de nieuwe juffen.  
 
Donderdag was er bij Yuli een kinderclub met 45 
kinderen. De kinderen waren erg enthousiast. 
Martin heeft het verhaal van Mozes verteld. Ver-
der hebben Herlina en Yuli een blinde mevrouw 
bezocht en haar een voedselpakket gegeven.  
 
Vrijdagochtend 24 oktober hebben ze een ge-
sprek gehad met het wijkbestuur (kabupaten) 
over KPI 1. Dat was een goed gesprek, waardoor 
onrust is weggenomen die er eerder was vanwe-
ge dreigende tegenwerking vanwege het christe-
lijk karakter van de scholen.  
 
Donderdag en vrijdag hebben ze alles klaarge-
maakt voor het feest van de opening van Kota 
Palem 2. Ze hebben liederen geoefend, snoepjes 
voor de kinderen ingepakt, dat soort dingen.  

Maman en zijn vrouw 

Lilian doet inkopen voor de voedselpakketten 

Dewi en Martin inspecteren de palmplantage 

Een koortje oefent voor het openingsfeest van KPI 2 
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Kleuterschool Kota Palem 1 

Kinderclub bij Yuli 

Ontmoeting met kinderen in één van de vele dorpjes 
die in het najaar bezocht zijn 

Even in de schaduw bijpraten met de moeders 

Kleuterschool Kota Palem 2 en de boekenpakketten 
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De officiële opening van Kota Palem 2 
Zaterdag 25 oktober is de kleuterschool Kota Palem 2 geopend. Het was een mooi feest. Er waren 
veel mensen, het was een drukte van belang. Ook buiten de omheining stonden veel mensen te 
kijken. Behalve de kinderen, hun ouders en de juffen waren er veel mensen aanwezig van de stich-
ting en van de overheid.  
 
Het was een officieel gebeuren met verschillende toespraken. Ibu Herlina knipte het lint door en het 
dorpshoofd opende de deur met de sleutel. Amos vertelde over de stichting en Yuli hield een over-
denking. Een groep jongeren gaf een voorstelling van traditionele Dayak dansen. Een vrouwenkoor-
tje zorgde voor muzikale omlijsting.  
 
Aan het eind van het officiële programma hebben alle kinderen een mooie kinderbijbel gekregen. 
Daar waren ze erg enthousiast over. Als afsluiting van de feestelijkheden was er een receptie met 
lekker eten en drinken.  

Van linksboven naar 
rechtsonder: 
 

 genodigden 

 bestuursleden en   
medewerkers 

 toespraak door Amos 

 Dayak dans 

 Anis en Amos 

 meditatie door Yuli 
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Reizen, regelen, reizen 
Dewi en Martin zijn direct na het feest naar Ban-
jarmasin gegaan, om vandaar weer naar Jakarta 
te vliegen. Herlina bleef bij Yuli logeren. Ze heb-
ben nog samen met Anis cadeaus ingepakt om 
de juffen te bedanken die na het vorig seizoen de 
school hebben verlaten.  
 
Zondag 26 oktober mocht Herlina preken in de 
kerk van Yuli. Het was een goede dienst. Maan-
dag moest er weer veel geregeld worden. Dit 
keer ging het over het maken van afspraken over 
de grond van de palmplantage. En verder hebben 
ze de voedselpakketten van Lilian uitgedeeld aan 
gezinnen. Dinsdag vertrokken Herlina, Lilian en 
Amos naar Banjarmasin en vandaar naar Jakarta. 
 
In Jakarta hebben ze eerst weer bij Paula gelo-
geerd. Er zijn dingen geregeld bij de notaris en 
Herlina heeft een paar vriendinnen van Yanty 
ontmoet. Herlina heeft een paar dagen gelo-
geerd bij Evie, een vriendin van Bert en Herlina. 
Ze hebben samen veel tijd vrijgemaakt voor ge-
bed en lofprijzing. Verder hebben ze verschillen-
de mensen ontmoet die in Jakarta in het onder-
wijs zitten. 

Ontmoeting in Jakarta met vriendinnen van 
vriendinnen 

Maandag 3 november reisden ze naar Ban-
dung. Daar heeft Herlina de familie weer eens 
gezien. Ze hebben kort wat aan sight-seeing 
gedaan. Herlina heeft, samen met haar zus 
Christine, Lilian kennis laten maken met al het 
moois rondom Bandung. De theeplantages, 
het dorpje Lembang en de zwavelbaden. Ver-
der heeft ze allerlei mensen en bedrijven be-
zocht om ze te interesseren om te helpen met 
het werk van de stichting.  
 
Maandag 10 november waren ze weer terug 
in Jakarta. Daar hebben ze weer vrienden be-
zocht, onder andere familie en vrienden van 
Yanty en van andere vriendinnen van 
vriendinnen en ze zijn bij een paar scholen 
langs geweest. 

Herlina en Evie 

Lilian geniet in de omgeving van Bandung  
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Met Kimon naar Kalimantan 
Vrijdagmiddag 14 november plaatselijke tijd is 
Lilian teruggevlogen naar Nederland. Een paar 
uur later kwam Cees Moerman van stichting Ki-
mon aan in Jakarta. Cees wilde zich namens zijn 
stichting oriënteren op de mogelijkheden voor 
Kimon op Kalimantan. Stichting De Palmstad wil-
de hem graag wegwijs maken in Jakarta en op 
Kalimantan. Herlina en het bestuur in Indonesië 
hebben een uitgebreid reisprogramma voor Cees 
gemaakt.  
 
Eerst zijn ze een paar dagen in Jakarta gebleven. 
Ze logeerden bij Carla en daarna bij Santosa en 
Grace. Cees heeft kennisgemaakt met de wereld-
stad Jakarta en met het bestuur van onze Indo-
nesische zusterstichting Kota Palem Indonesia. 
 
Dinsdag 18 november zijn Herlina, Amos en Cees 
vertrokken naar Kalimantan, naar Palangkaraya 
dit keer. Ze hadden heel veel spullen bij zich voor 
de scholen en de kerken op Kalimantan. 

Cees ontmoet het bestuur van Kota Palem Indonesia 

Cees bij een vliegtuigje van de MAF 

De rivier oversteken met een simpele veerboot 

Woensdags zijn ze naar drie dorpjes geweest: 
Lungkuhlayang, Pujon en Jangkang. Een lange 
reis van 16 uur in de auto. Ze hebben in die 
dorpjes verschillende mensen ontmoet. On-
der andere de districtbestuurder en zijn 
vrouw. De volgende dag zijn ze van Palangka-
raya doorgereisd naar Pulang Pisau, de thuis-
basis van De Palmstad. Daar zijn ze bij de kin-
derclub van Yuli geweest, die Amos dit keer 
mocht leiden. 
 
De dag daarna was er een vergadering met de 
leraren en het schoolhoofd. Amos leidde die 
vergadering. Cees was er ook bij en ook me-
neer Piramid. Piramid is zelf Dayak, net als de 
leraren. Hij kan daarom goed met ze commu-
niceren. Piramid is medeoprichter van Pulang 
Pisau en was directeur van een grote bank. Hij 
heeft veel kennis van het Indonesische recht. 
Ze hebben samen het doel en de aanpak van 
de scholen nog eens doorgenomen.  
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Zaterdagochtend 22 november zijn ze al vroeg op 
weg gegaan om de grond voor het gemeen-
schapshuis te bekijken. Het vorige stuk grond 
was met 600 m2 eigenlijk net aan de kleine kant 
om door te kunnen groeien. Er is nu een terrein 
van 1.445 m2. Dat ligt bovendien centraler en 
dichter bij de geplande kerk van Yuli. Ze hebben 
ook de 20 hectare palmplantage bekeken en zijn 
daarna met Yuli naar het dorpje Kanamit gere-
den, waar Yuli een kerkdienst heeft gehouden 
 
Zondags heeft Cees twee keer mogen preken. Hij 
deed dat over Markus 10:13-22 en Mattheüs 
11:25-26. Herlina heeft de preek vertaald in het 
Indonesisch. 
 
De volgende dag hebben ze beide kleuterscholen 
bezocht. Daarna gingen ze direct door naar Pa-
langkaraya. Daar hebben ze dinsdags een ont-
moeting gehad met het bestuur van de theolo-
gische universiteit. Ze hebben onder andere ge-
sproken over uitwisselingsmogelijkheden van 
studenten tussen Nederland en Indonesië. 
Amos en Cees zijn daarna weer teruggevlogen 
naar Jakarta en Cees vandaar naar Nederland, 
met heel veel indrukken en ideeën op zak. 
 
Herlina is daarna nog naar Berti geweest in Tang-
kiling en heeft haar kinderclub bezocht. Ze had 
veel spulletjes voor Berti en ‘haar kinderen’ mee-
genomen voor onder andere het kerstfeest: 
snoepjes, zonneklepjes, pennen en poloshirts 
voor de begeleiders.  

Een kleuterschooltje in Jangkang 

De theologische universiteit in Palangkaraya 

Ontmoeting met de districtbestuurder in Jangkang 

Alle mogelijkheden worden rustig verkend 
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Hoog bezoek 
Maandag 1 december is een hele bijzonder dag. 
Al vroeg in de ochtend moeten ze bij de kleuter-
school KPI 2 zijn. De vrouw van de regent van 
Kapuas - Mandomai komt op bezoek. Een delega-
tie van vijf auto’s en een paar motoren volgt 
haar. In totaal is het gezelschap met zo’n 30 
mensen: districtshoofd, dorpshoofden en men-
sen die allerlei maatschappelijke activiteiten or-
ganiseren, onder andere voor gezondheid en 
welzijn voor vrouwen en kinderen. Anis en 
Unung zijn aanwezig en er komen ook mensen 
uit de buurt kijken wat er gebeurt. Zo’n belangrij-
ke stoet zie je niet vaak in Pulang Pisau.  
 
De mensen van de delegatie prezen de scholen 
van De Palmstad omdat de papieren goed en 
compleet zijn. Ze zijn onder de indruk van de dui-
delijke visie en van het feit dat die goed op pa-
pier staat en ook dat alles officieel zo goed is ge-
regeld. Ze hadden ook veel belangstelling voor 
het boekenpakket. Ze hebben daar een setje van 
meegekregen om die ook voor andere scholen te 
regelen. Ook hebben ze beschrijvingen van de 
visie, van de realisatie van de kleuterscholen en 
van de stichting enzo meegekregen. Ze willen de 
scholen van Kota Palem Indonesia gebruiken als 
voorbeeld voor andere scholen.  

Hoog bezoek bij Kota Palem 2 

 
Het was echt een heel bijzonder onverwacht 
bezoek. ‘Alsof God zelf op bezoek kwam met 
Zijn engelen’, zei Herlina. 

De vrouw van de regent van Kapuas  
op bezoek bij kleuterschool Kota Palem 2 
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Kerst op Kalimantan 
De laatste week op Kalimantan heeft Herlina nog 
wat geklust bij KPI2 en heeft ze samen met Anis 
nog inkopen gedaan. Ze zijn tussendoor nog naar 
Banjarmasin gereden om daar kasten te kopen. 
Ze hebben daar ook spulletjes gekocht voor het 
kinderkerstfeest. 
  
De mensen op Kalimantan bezoeken graag el-
kaars kerstvieringen. Dan heb je aan een paar 
dagen aan het eind van de maand december niet 
genoeg. Daarom zijn er de hele maand door vie-
ringen. Op donderdag 4 december was er in Pa-
langkaraya een grote dienst van Bukit Raya, een 
gemeenschap van kerken in Midden Kalimantan, 
waar ook de gemeente van Yuli bij hoort.  
 
Zaterdag 29 november is Herlina met een aantal 
jongens uit de gemeente van Yuli en met Yuli zelf 
het bos in geweest om 30 bamboebomen te za-
gen. De bamboe is gebruikt als kerstversiering 
voor het kerstfeest in Palangkarya. Daar gingen 
ze naartoe met een bus vol mensen uit de ge-
meente van Yuli. Er waren meer dan 600 mensen 
bij de kerstviering. Een hele mooie dag en ’s 
avonds laat lekker moe weer terug in Pulang 
Pisau. 
 
Op 8 december hielden de beide kleuterscholen 
een gezamenlijke kerstviering. De kinderen van 
de scholen mochten allemaal twee vriendjes 
meenemen. Op 11 december was de kerstviering 
van de kinderclub van Yuli en op de 13e was er 
een kerstdienst in de kerk van Yuli. Maar daar 
kon Herlina niet meer bij zijn.  

Kerstdienst in Palangkaraya 

Bamboebomen zagen voor het kerstfeest 

Kerstviering op de kleuterschool 

Terugreis 
Herlina is op dinsdag 9 december vertrokken 
naar Jakarta. Daar heeft ze nog wat laatste din-
gen besproken en de koffers weer ingepakt. Op 
vrijdag 12 december vertrok ze uit Jakarta en 
zaterdag 13 december landde ze veilig op Schip-
hol. De najaarsreis 2014 zit er op. Een gezegende 
reis met heel veel gebeurtenissen en bijzondere 
ontmoetingen. 
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De wegen op Kalimantan liggen open. Wat ligt er allemaal in het verschiet? Reis je mee? 
 


