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De Palmstad: reisverslag zomer 2016 

 

De zomerreis 2016 was een gezegende reis. De reis bestond uit twee delen. De eerste maand stond 
vooral in het teken van kinderopwekkingsactiviteiten (KKR) op West Timor en Sumba en in de twee-
de maand lag het accent op klussen en cursussen geven in Pulang Pisau op Kalimantan. Daartussen-
in was er een korte periode om bij te komen bij vrienden en familie in Jakarta en Bandung.  
 

De reis naar Timor en Sumba had meerdere doelen. Er zijn verschillende Kids Powerclubs gegeven, 
met heel veel kinderen. Een hele belevenis voor kinderen die zelden of nooit zoiets bijzonders mee-
maken. Daarnaast zijn er cursussen gegeven aan ouders en juffen van scholen en zondagsscholen. 
Ze hebben allemaal hun certificaat van Kota Palem Indonesia gekregen. Ze zijn er reuze trots op. 
 

De overige doelen waren afstemming met Kota Palem Indonesia, onze zusterstichting, en de plaat-
selijke overheid. Op Kalimantan zijn de banden met alle betrokkenen aangehaald, is het vorige 
schooljaar afgesloten en het nieuwe gestart. Er is ook nog uitgebreid geklust en Herlina heeft een 
paar gebedscursussen mogen geven aan de ouders van de kinderen van onze scholen. 

 
 

De Heer leeft! 
Laat iedereen hem danken, 

want hij heeft mij beschermd. 
Laat iedereen hem eren, 
want hij heeft mij gered. 

 

Daarom wil ik de Heer danken. 
Alle volken mogen dat weten! 

Ik wil een lied zingen over de Heer. 
 

     Psalm 50 
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Van Rotterdam naar Jakarta 
Vrijdag 27 mei vertrekt Herlina naar Indonesië. 
Twee volle koffers, een trolley en een volle hand-
tas, het gaat allemaal mee. Eerst met de metro 
en de trein naar Schiphol. Bert en Huei Ming rei-
zen dat stukje mee. Op Schiphol gaat alles ge-
smeerd. Zelden zo snel ingecheckt en door de 
douane. En dan dus nog een tijd wachten tot het 
vliegtuig vertrekt. Om kwart voor negen ‘s 
avonds is het zover. Herlina’s vliegtuig stijgt op. 
De vlucht naar Jakarta gaat erg voorspoedig. 
 
In Jakarta - het is dan inmiddels zaterdag bijna 
zes uur ’s avonds plaatselijke tijd - wordt Herlina 
afgehaald van het vliegveld. Amos en Christine 
staan op haar te wachten. Ze brengen haar naar 
Carla, bij wie ze een paar dagen logeert.  
 
Een paar dagen Jakarta 
Zondag 29 mei hebben ze na de kerkdienst een 
bestuursvergadering van Kota Palem Indonesia. 
Goed om elkaar weer live bij te praten en allerlei 
dingen af te stemmen. 
 
De volgende dag zetten ze eerst Christine af bij 
het taxikantoor. Zij gaat weer terug naar huis, 
naar Bandung. Dan moeten er wat praktische 
dingen geregeld worden. Eerst maar het inter-
netpakketje. Dat gaat goed, we kunnen weer 
met elkaar WhatsAppen. Dan geld wisselen. De 
koers is niet ongunstig. 

enthousiaste deelnemers aan de trainingen 

het vliegtuig staat klaar, de zomerreis 2016 begint 

Herlina in Jakarta met Carla en Christine 

het reisschema van de zomerreis 2016 
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Dinsdagochtend vroeg gaat Herlina met de taxi van Carla naar de wijk Sunter, naar haar broer KieKie 
en zijn gezin. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Bij Kiekie heeft ze een bijzondere ontmoeting. Haar 
neef (de zoon van de zus van haar moeder) wil haar graag ontmoeten. Ze hebben elkaar 40 jaar niet 
gezien en gesproken. Herlina maakt ook kennis met de vrouw van haar neef. Ze zijn allebei ingeni-
eur. De vrouw van haar neef blijkt architect te zijn. Herlina heeft haar gelijk gevraagd om een bouw-
tekening te maken voor het gemeenschapshuis in Pulang Pisau. Ze willen ons graag helpen. In het 
najaar liggen de tekeningen klaar. Wat bijzonder allemaal. God is goed. We lopen te piekeren wie 
ons kan helpen met de tekeningen en dan krijgen we zo’n cadeau van God. 
 
Woensdags heeft Herlina samen met Amos een afspraak met Eva, de vrouw die van de Heer op haar 
hart heeft gekregen om voedselactiviteiten te doen op Timor. Eva kan dit jaar zelf niet mee naar 
Timor, toch financiert ze de maaltijdacties die Herlina, Amos en Berti gaan doen. 

een speeltoestel kopen en vervoeren.  
meteen na het plaatsen wordt het getest 

Het eerste rondje Kalimantan 
Donderdag 2 juni, erg vroeg in de ochtend, vliegt 
Herlina met Amos naar Banjarmasin. Een vlucht 
van een kleine twee uur. In Banjarmasin worden 
ze opgehaald door Anis. Bij haar op kantoor ver-
gaderen ze en slapen ze een nachtje. Dan gaat de 
reis weer verder naar Pulang Pisau, de bakermat 
van De Palmstad. Als ze daar vrijdag aankomen 
gaan ze meteen aan de slag met het regelen van 
een nieuw speeltoestel voor KPI1 en ze bestellen 
tegelijk een glijbaan voor KPI2. Later die dag 
treffen ze samen met de juffen voorbereidingen 
voor de afsluiting van het schooljaar. ‘Wisuda’ 
heet dat in het Indonesisch, een uitgebreid 
‘afstudeerfeest’.  
 
Zaterdag 4 juni hebben Herlina, Amos en Anis 
met Pak Jopie gesproken over de palmplantage 
(sawit). Ook zijn ze bij het dorpshoofd geweest. 
Ze hebben een verzoek gedaan om een klaslo-
kaal bij te bouwen bij KPI1. Dat verzoek is inge-
willigd. We krijgen dat extra klaslokaal.  
 
Zondag gaan ze bij Yuli naar de kerk en daarna 
met Pak Jopie de sawit inspecteren. ’s Avonds 
hebben ze nog een dienst met zo’n vijftig men-
sen bij een gezin aan huis. Yuli had Herlina ge-
vraagd om te preken. 
 
Maandag gaan Herlina en Anis naar Banjarmasin, 
koffers ophalen en inkopen doen. De oude speel-
toestellen (wipwap, glijbaan, carrousel) van KPI1 
gaan voor reparatie mee. Amos blijft in Pulang 
Pisau om juf Mei Isa te helpen met het program-
ma voor het nieuwe schooljaar. Er komen meer 
leerlingen, dus is er veel te regelen.  

vergadering met de juffen 
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Dinsdag gaan Anis en Herlina terug naar Pulang 
Pisau. Daar doen ze van alles en nog wat. Onder 
andere het verder voorbereiden van de jaaraf-
sluiting en ze hebben verschillende overleggen.  
 
Donderdag 9 juni vroeg in de ochtend is dan het 
feest voor de afsluiting van het schooljaar. Dit 
keer houden ze dat bij KPI1. Dat is tegelijk recla-
me voor KPI1. De groei van het aantal leerlingen 
is daar wat lager dan bij KPI2.  
 
‘s Avonds zitten ze al weer een paar honderd ki-
lometer naar het noorden. Daar hebben ze gelijk 
een samenkomst bij kennissen van Amos. Dat is 
ook in Tangkiling, maar iets verder dan waar Ber-
ti woont. Amos was gevraagd te spreken over 
het thema ‘financieel’ en Herlina mocht getuigen 
hoe God De Palmstad steeds voorziet in wat no-
dig is. En dat Hij daar voortdurend nieuwe teke-
nen van geeft. 
 
Vrijdag was er opnieuw een samenkomst, met 
deze keer een gemengde groep van vrouwen, 
mannen en kinderen.  
Deze dagen treffen ze de voorbereidingen voor 
de evangelisatiereis naar Timor en Sumba. In de 
buurt van Palangkaraya oefenen ze in een paar 
samenkomsten. Het thema is ‘houding van ons 
hart’. Ze maken dingen daarvoor klaar en oefe-
nen voor de poppenkast met de kinderen van de 
zondagschool van Berti. 
 
Zaterdag 11 juni mocht Herlina getuigen in een 
samenkomst van predikanten.  

kerkdienst bij een gezin aan huis 

Herlina mag getuigen in een samenkomst 

oefenen voor de poppenkast 

het ‘afstudeerfeest’ met kinderen en genodigden 
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De evangelisatiereis naar West Timor en Sumba 
Maandag 13 juni vertrekken Herlina, Amos en het predikantenpaar Berti en Sirait met hun dochter-
tje Teona al heel vroeg in de ochtend (04.00 uur) naar het vliegveld van Palangkaraya. Ze vliegen 
vandaag via Surabaya naar Kupang op West Timor. Ze verblijven daar in een hotel. De eerste dag 
verkennen ze Kupang en doen midden in de nacht inkopen op de avondmarkt. Dinsdags is er een 
Powerclub met zo’n honderd kinderen. Dat was erg fijn. Ze hebben gebruik gemaakt van poppen-
kast. Herlina werd ook nog in een dik pak gehesen in de hitte. De kinderen daar hadden nog nooit 
zoiets meegemaakt. Maar nog indrukwekkender dan de poppenkast was het evangelie dat gebracht 
werd. Alle aanwezige kinderen hebben de Here Jezus aangenomen! Als afsluiting van de Powerclub 
kregen de kinderen nog een heerlijke maaltijd. Daar waren ze zichtbaar erg blij mee.  
 

De dag erna was er een training voor zondagsschoolleiders. Vijfentwintig deelnemers kregen hun 
certificaat daarvoor. Donderdags zijn ze naar een klein dorpje geweest. Herlina heeft Nederlandse 
soep voor de mensen daar gemaakt. Dat vonden ze heerlijk.  

 
Vrijdag 17 juni ging het team verder. Ze vlogen 
van Kupang naar Waingapu op Sumba. In 
Waingapu logeren ze bij de zus van Berti (Pdt. 
Rosmeni). Zaterdags doen ze boodschappen voor 
de maaltijden.  
De gemeenteleden van de kerk van Rosmeni zijn 
erg blij met het bezoek van het team van Kota 
Palem Indonesia Ministry. Zoiets hebben ze nog 
niet eerder meegemaakt. 
Maandag 20 juni is er een Powerclub. Daar zijn 
150 kinderen naartoe gekomen. Opnieuw een 
hele gezegende dag. De aanwezigen zijn getrak-
teerd op een heerlijke maaltijd. Herlina heeft 
geholpen in de ‘keuken’.  
 
De omgeving op Sumba is wijds en mooi, maar 
de grond is er erg droog. De mensen kunnen 
maar moeilijk aan water komen. Sumba is een 
stuk armer nog dan Timor. 
 
Dinsdags geeft Amos training aan de juffen van 
de lagere school en de zondagsschool. Dinsdag-
avond is er een samenkomst. Woensdag waren 
er twee diensten in twee verschillende kerken. 
Een hele volle laatste dag van een toch al vol pro-
gramma. De volgende dag nemen ze afscheid. 
Sommige kinderen konden maar moeilijk af-
scheid nemen. Er zijn de nodige tranen gelaten.  
 
Donderdag 23 juni verlaat het team Sumba. Berti 
en haar man gaan terug naar Kalimantan en Her-
lina en Amos reizen naar Jakarta. Ze maken een 
tussenstop op Bali. Daar ontmoeten ze nog heel 
even familie van Amos. 

het spandoek van de evangelisatiereis 

het team van Kota Palem Indonesia Ministry 

kinderen in gebed op de Powerclub 
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impressie 
 

Kota Palem 
Ministry 

 
op West Timor 

 
met Powerclubs 

en cursussen 
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impressie 
 

Powerclubs  
met maaltijd  

 
op Sumba 
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impressie opwekkingsdiensten 
en trainingen op Sumba 
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zomaar wat mooie plaatjes 
van het mooie Sumba 
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fietsen met Paula in Jakarta 

klussen bij kleuterschool KPI2 

Ontmoetingen op Java 
Het enorm hoge tempo van de eerste maand 
gaat aan het begin van de tweede maand wat 
naar beneden. Herlina en Amos hebben eerst in 
Jakarta een paar dagen om tot rust te komen. 
 

Maandag 27 juni gaat ze samen met Amos naar 
Bogor (het vroegere Buitenzorg). Daar praten ze 
met verschillende mensen. Helaas lukt het niet 
om foto’s te maken van de drie kinderen die De 
Palmstad daar financieel geadopteerd heeft. De 
kinderen zijn vanwege de Ramadan met vakan-
tie. Samen met Amos koopt Herlina een aantal 
setjes studieboeken voor de juffen. De boeken 
zijn daar goedkoper dan in Jakarta. Dinsdag gaan 
ze alweer terug naar Jakarta.  
 

Bandung 
Woensdag 29 juni gaat Herlina naar Bandung, 
haar geboorteplaats. Ze logeert daar bij haar zus 
Christine die in Indonesië veel werk voor de 
stichting doet. Ze bezoekt met Christine onder 
andere een kerk waar ze ook weer kan vertellen 
over het werk van De Palmstad. In een paar da-
gen tijd gaat ze bij nog veel meer familie langs. 
Het is lang geleden dat ze de meesten heeft ge-
zien. Vaak heeft ze geen tijd voor hen als ze voor 
de stichting in Indonesië is. Het is goed hen alle-
maal te zien en te vertellen over de stichting en 
hen daar warm voor te maken.  
 

Jakarta 
Maandag 4 juli vertrekt ze met Christine naar 
Jakarta. De dagen erna zou niet kunnen, dan zijn 
alle taxi’s bezet in verband met het Suikerfeest. 
Nu zitten ze met z’n tweetjes in een taxi voor elf 
personen. In Jakarta logeren ze eerst weer bij 
haar broer KieKie. Die brengt hen woensdags 
naar Paula. Bij Paula logeren ze ook een paar 
nachten. Herlina ontmoet daar Marya, de moe-
der van Paula, en haar broers. Marya kennen we 
uit Rotterdam waar ze woonde tot haar man hier 
overleed. We hebben toen geholpen zodat ze 
weer terug kon naar Jakarta. Bij Paula fietst Her-
lina zelfs door de wijk daar.  
 
Zaterdag 9 juli brengt Paula Herlina en Christine 
naar Carla. Bij Carla hebben ze een vergadering 
van het bestuur van Kota Palem Indonesia, onze 
Indonesische zusterstichting. 

bestuursvergadering Kota Palem Indonesia 
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de nieuwe klas van kleuterschool KPI1 

Klussen en cursus geven op Kalimantan 
Woensdag 13 juli vertrekt Herlina weer naar Kali-
mantan. Ze reist alleen dit keer. Christine is al 
teruggegaan naar Bandung. Op de reis naar het 
vliegveld (gebracht door Markus, zoon van Kie-
kie) gaan ze langs het ziekenhuis. De vrouw van 
neef Albert is net bevallen van een dochter.  
In Palangkaraya aangekomen vangt Berti Herlina 
op. Ze rijdt vrijwel direct door naar Pulang Pisau.  
 

Daar is Herlina helemaal weer in haar element. 
Er volgen een paar dagen waarin ze veel opknap-
klussen doet en begeleidt. Onder andere schil-
derwerk bij kleuterschool KPI2, het aanleggen 
van een wasbak bij de toiletten en het repareren 
van de dakgoot. De juffen, een aantal moeders 
en enkele andere mensen helpen actief mee.  
 

Op maandag 18 juli begint het nieuwe school-
jaar. Herlina maakt kennis met alle nieuwe kin-
deren. Op KPI1 zijn er 16 nieuwe kinderen en op 
KPI2 20. Vooral bij KPI2 hebben ze een gemeng-
de achtergrond: moslim, katholiek, gereformeerd 
maar ook het kaharingan-dayaks geloof. 
 

Herlina geeft ook nog een gebedscursus voor de 
moeders. Eerst op KPI2. Daar komen bijna twin-
tig moeders naar toe. Ze krijgt terugkoppeling 
van een moeder dat vorig jaar na de gebedscur-
sus drie kinderen genezing hebben ontvangen 
nadat Herlina voor hen gebeden had. Later geeft 
ze de cursus ook op KPI1. Daar waren dertien 
moeders bij, de meeste moslim. 
 

En dan weer terug …... 
Vrijdag 22 juli gaat Herlina met de taxi naar Pa-
langkaraya. Daar ontmoet ze eerst Pak Piramid 
en daarna logeert ze bij Berti. De dag erna gaat 
ze terug naar Jakarta. Maar nog net daarvoor is 
ze aanwezig bij het leggen van het fundament 
voor een kerkgebouw. Meer symbolisch kun je je 
reis niet afsluiten. 
 

In Jakarta heeft ze nog een laatste overleg met 
Amos en Anis en dan is het koffers inpakken voor 
de terugreis. Dinsdagavond kwart voor zeven 
plaatselijke tijd vertrekt ze uit Indonesië. Woens-
dag 27 juli heel vroeg in de ochtend landt ze 
weer op Schiphol.  
De zomerreis 2016 zit er dan op. 

de nieuwe klas van kleuterschool KPI2 

moeders schrijven hun gebeden op na de cursus 

een laatste hande-
ling tijdens de zo-
merreis 2016,  
het leggen van het 
fundament voor 
het nieuwe kerkge-
bouw van GPdI,  
de gemeente van 
Berti en Sirait. 
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Ik dank God!  
 

Want het goede nieuws gaat de wereld over, als een feestelijke optocht om Gods overwinning te 
vieren. En God neemt mij mee in die optocht, omdat ik bij Christus hoor. God laat mij overal over 

Christus vertellen. Zo wordt het nieuws over de hele wereld verspreid, als een heerlijke geur. 
 

2 Korintiërs 2 : 14 


